
Gedichten Otterstraat 

 

Hoop. 

De otterstraat: 

levensloos, eenzaam, leeg. 

De metamorfose is geboren. 

Herademen. 

 

 

Wedergeboorte. 

Hobbelige heuvels 

vervagen. Worden intiemer. 

Kuieren tussen het groen.  

Genieten.  

 

 

otters in de straat 

de weg naar ’s Hertogenbosch 

oneindig verhaal 

 

Oh, straat van m’n hart! 

Een nieuw geluk verwacht ik.  

De lente nabij.  

 

 

 


